
VLEDDERBOULES IN ACTIE OP HET 
NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP DOUBLET 
2012……

Juli 2012 kwam het bij onze clubschildpad La Tortue plots in de kop aan 
een kampioenschap mee te gaan doen. De Olympische Spelen in London was geen 

optie wegens de gebrekkige Engelstalige kennis van ons Frans 
‘Turtle’. 
Voor de Tour de France leek La Tortue niet snel genoeg ( pootjes 
kunnen niet bij de trappers…) en hij gebruikt slechts slablad en 
geen Epon. 

Gelukkig was daar het Nederlands Kampioenschap Doublet welke 
bij La Boule au But in Sneek, werd georganiseerd. Vertrekkende half juli zou hij dan 
toch tijdig op zondag 16 september aan kunnen komen.
Maat Perkamentus zag ook wel ( zelfgebakken ) brood in dit prachtige toernooi. 
Met enige overredingskracht werd een tweede koppel gevonden in de 
personen van Jolanda Mulder en Jan van Nieuwenhoven ( de twee ‘J’s..)

Gezamenlijk werd afgesproken hard te gaan trainen voor dit belangrijkste 
Doublettoernooi van het jaar 2012. Er werd proefgedraaid op de moeilijke 
banen van La Boule au But in Sneek tijdens het Henk Wierda toernooi. 
Leuke resultaten en met prijzen gingen beide koppels terugwaarts naar 
Vledder. De generale repetitie was dus hoopvol maar………was het een gunstig 
voorteken ?

Meer trainingen volgden en in het diepste geheim werd zelfs een buitenlandse 
trainingsstage voor Perkamentus geregeld. Echter niet geheim genoeg want onderweg 

naar de geheime trainingsplek in Duitsland werd Henk 
Perkamentus ( ondanks begeleiding van een stevige lijfwacht….) 
beroofd van o.a. zijn belangrijke speellicentie !!
Dankzij enorme inspanningen van ons Vrouwkje Kroon werd 
tijdig een nieuwe licentie geregeld bij de NJJB zodat een 
belangrijke publiekstrekker als Perkamentus behouden werd voor 
deelname aan het Nederlandse DoubletKampioenschap te Sneek.

Alex La Tortue en Jan van Nieuwenhoven reisden 
incognito af naar Amsterdam. Jan voor deelname en 
zwemtraining ( samen met Maxima ! ) in de Amstel. 
Alex La Tortue voor een bezoek aan zijn familie in Artis.
Jolanda trainde vooral op de juiste ademhaling en werd 
in een plaatselijk koor bij stem gebracht.

Hebben deze inspanningen hun vruchten afgeworpen ? 



Op zondag 16 september ging het moedige viertal op weg naar 
Sneek, onderweg nog grappend over een mogelijke vrijloting.. 
Na diverse plaspauzes ( zenuwen ? ) kwamen onze vier 
Musketiers aan bij het speelterrein. 

Veel topspelers maar ook regionale spelers waren er al stevig 
aan het ingooien. Hopende op een gunstige loting werd schoorvoetend en bescheiden 
door de Vledderboulers een blik geworpen op het speelschema.

De twee ‘J’s bleken een vrijloting (!) te hebben voor de eerste 
speelronde. 
Perkamentus en La Tortue moesten wel direct aantreden voor de 
belangrijke eerste wedstrijd tegen een team uit Assen ( Han Sluter-
Björn Wever ).

Na een kleine voorsprong werden onze vrienden op een behoorlijke achterstand 
gespeeld ( 4-9 en vervolgens 5-10 ). Maar al is de haas nog zo snel …de schildpad 
achterhaalt hem wel……en Henk en Alexander kwamen geweldig terug en na ruim 
anderhalf uur spelen stond er een prachtige stand van 12-10 op het scorebord. 

Helaas, helaas….de laatste werpronde werd er zowel slecht 
geplaatst als geschoten en werden de Vledderboulers uit het 
hoofdtoernooi gestoten door de 12-13 nederlaag.

De twee ‘J’s mochten dus dankzij de vrijloting wel aantreden voor 
de tweede ronde in het hoofdtoernooi. Tijdens deze wedstrijd 
bleek dat tijdrekken kennelijk ‘normaal’ is…..en dat de 
tegenstanders alles aangrijpen om te winnen. Geen probleem voor 
Jan en clubkampioene Jolanda die 
vastberaden en uiterst kalm 

doorspeelden. Helaas bleken de tegenstanders te taai en 
volhardend en moesten onze clubleden het hoofd buigen 
(7-13 ) waarna zij door de directe uitschakeling 
toeschouwers werden bij de overige.
Perkamentus en La Tortue mochten nogmaals aantreden in 
het troosttoernooi. Een toepasselijke naam want beide heren 
moesten zeker getroost worden na afloop van deze 
rampzalige tweede wedstrijd. Exit uit het troosttoernooi !
Maar niet getreurd want de insteek van de deelname aan dit zwaar bezette toernooi 

was immers leren……
Leren van de toppers in Nederland als Kees Koogje, Edward 
Vinke en Frank Schepers. Prachtige wedstrijden zijn er gezien. 
Na een zeer lange finale tijdens de koude avonduren tussen 
Patrick Bosch-Maarten Jaegers en Edward Vinke-Mark Norder 
konden de laatste twee zich Nederlands Kampioen Doublet 
2012 noemen.
Al met al een geweldig sportieve en leerzame ervaring voor 
onze Vledderboulers die zeker voor herhaling vatbaar is


